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Alles wat Ik gedurende de 33 jaar, van Mijn geboorte tot Mijn dood, gedaan heb, 
zet Ik verder in het H. Sacrament van het Altaar. 

 
 
… 
In verband met het eerherstel en de bezoeken moet je weten dat Ik alles  
-wat Ik gedurende de 33 jaar, van Mijn geboorte tot Mijn dood, gedaan heb,  
verder zet in het Sacrament van het Altaar. 
 
Daarom wens Ik dat je me 33 keer per dag bezoekt, om 
-de 33 jaren van mijn Leven en Mijzelf in het heilig Sacrament  
te vereren met mijn eigen intenties. 
Deze zijn: Herstellen – Aanbidden.  
 
Je zal altijd het volgende doen:  
-je eerste gedachte s’ morgens vliegt naar het tabernakel  
waar Ik uit liefde voor jou aanwezig ben  
-en ook s’ avonds,  s’ nachts,  
-voor en na de maaltijden en  
-bij het begin van elk van je handelingen,  
-als je stapt of werkt.” 
 
Toen Hij dit tot mij zei, sprak ik gans verlegen tot Hem: 
”Heer, ik vraag U om bij mij te blijven tot ik hieraan gewoon ben.  
Met u kan ik alles doen – maar zonder u, wat kan ik, ellendig wezentje doen?”  
 
Hij voegde er zeer vriendelijk aan toe: “Ja, ja, Ik zal je gelukkig maken.  
Ik wens je goede wil. En welke hulp je ook nodig hebt, Ik zal je die geven.”  
En dit deed Hij ook zo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


